
Vrijdag 13 september gingen we “Samen weer op Pad” om een leuke 3 daagse te rijden.
Het was meteen één en al gezelligheid in de Brabantse Hoeve. 
Hein gaf een korte briefing over het verloop van de dag en Anke gaf iedereen een opdracht mee. Er moest een natuur foto gemaakt worden, zonder dat er een bebouwing of mensen 
op stonden. Na een heerlijk kopje koffie met een appelcake vergaten we bijna, dat we nog moesten gaan rijden naar ons lunchadres in Beusichem



De ochtendrit was een mooie rit langs het water en natuurlijk moest het eerste pontje genomen worden. De weergoden waren ons goed gezind, de zon scheen vrolijk aan de hemel.
Dave stond onderweg stil met zijn voor oorlogse Alfa Romeo. Dankzij de hulp van Dion, die heen en weer is gegaan met het pontje, kon Dave weer verder rijden.
Met een vertraging van ongeveer een 1 ½ uur konden zij alsnog aanschuiven bij de lunch.



Hier nog wat mooie natuur foto’s die onderweg zijn gemaakt.



Nog meer foto’s die gemaakt zijn voor de foto wedstrijd. Ze geven een goed beeld van de mooie route. De route is alle drie de dagen uitgezet door Ton. 
Nanke heeft de lunchadressen erbij gezocht. 



Iedereen was op tijd bij Hotel van der Valk in Veenendaal, zodat er nog gezellig geborreld kon worden voordat het diner begon.



Zaterdagochtend om 10 uur de briefing in het Hotel en een nieuwe opdracht. Ditmaal moesten er foto’s gemaakt worden van de auto met bebouwing erop. Mocht van alles zijn.
In de ochtend reden via idyllische wegen naar het noorden van de Veluwe naar het lunchadres in Nunspeet. Waar we heerlijke broodjes kregen



.
In de namiddag reden door een mooi bosrijk gebied, om via Ouwendorp en Harskamp terug te gaan naar ons hotel in Veenendaal.
Wederom was iedereen op tijd binnen en werd de bar druk bezocht.



Hier de foto’s van de foto wedstrijd. Wat hebben we toch mooie auto’s 



Nog meer foto’s van onze mooie auto’s



Tijdens het diner werd bekend gemaakt wie de prijs, een prachtige zilveren beker, gewonnen had. De jury heeft het erg moeilijk gehad. De strijd gingen tussen Ton en Nanke en Jac en 
Annie. Met een min puntje verschil werden Jac en Annie de winnaar. Maar eigenlijk waren we allemaal winnaars, vandaar kreeg iedere equipe een Veens turfje !
Dit is een lekkernij uit Veenendaal , een heerlijke kruid cake die lijkt op een turf.



Zondagmorgen werd de briefing vervroegd omdat we foto’s wilden maken van de hele groep en van de auto’s
Daarna zakten we terug naar het zuiden . We reden langs Wageningen, Echteld en Lith om bij onze lunchplaats te komen in Rossum.







Omdat er een paar equipes afhaakte bij het lunchadres werden Ton en Nanke ( de uitzetters)  en Hein en Anke ( de organisatoren) uitvoerig bedankt door Leo.  Ze kregen een envelop 
overhandigd en ze gaan daarvan lekker uit eten.



We vervolgende onze weg verder richting Zuiden om in Eersel bij het Gildehuis af te sluiten. We hebben daar, onder het genot van een drankje en een hapje, nog lang na gepraat over 
de mooie afgelopen 3 dagen.


