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Het zou anders zijn als anders en dat was het ook omdat we samen kwamen in de 
tradiƟekamer op de Vliegbasis Gilze Rijen. Ik, Eric van Berkel, ben na 40 jaar dienstjaren bij 
de Koninklijke Luchtmacht, nu hier werkzaam als vrijwilliger en geef hier rondleidingen en 
dat was ook wat ik graag wilde doen voor de deelnemers aan de zomerrit.  
 

        
  
Natuurlijk begonnen we met een kopje koffie en een lekker stuk vlaai erbij. Ondertussen 
werd het routeboek uitgedeeld en besproken, waarna de verdere dagindeling uitgelegd 
werd. 
 
De ochtend zou ingevuld worden met een rondleiding en uitleg in de TradiƟe kamer door de 
vrijwilligers Tinus, mezelf en F 16 Fighter piloot Roel (mijn schoonzoon). De hele groep van 36 
personen werd in 3 groepen verdeeld en zo gingen we in carrousel door het museum, zodat 
we alles konden laten zien. 
 

  



 Roel zijn verhaal heeŌ op alle mensen veel indruk gemaakt men vond het enthousiasme 
waarmee hij het vertelde fantasƟsch. Natuurlijk waren ook wel wat dames die eens wilde 
kijken hoe het nu daadwerkelijk was om op een echte schietstoel te ziƩen. 
 
 
De rondleiding werd afgesloten met een verhaal over de DAM Busters. Een apart stukje 
geschiedenis uit WO II, hier is ook een prachƟge film over gemaakt. Iedereen was verzameld 
in de betreffende zaal en ik mocht zelf het verhaal vertellen. 
 

 
 
 
Ondertussen was het 12.15 uur en moesten we ons verplaatsen naar ’t Vermaeck , net 
buiten de poort van het Vliegveld. Om te zorgen dat iedereen het vliegveld verliet reden we 
in colonne het de basis af. 
 

            
 
 
Hier stond een heerlijke lunch in buffetvorm voor ons klaar. Het was ondertussen lekker weer 
geworden en konden we dus op het terras van onze lunch genieten. 
Een soepje met daarbij lekkere sandwiches. Onder de lunch werd er nog lang nagepraat over 
wat de mensen in de ochtend gezien en gehoord hebben. 
Ze waren allemaal zeer enthousiast en vonden het inderdaad eens iets anders dan anders. 



 

        
 
Eten en nakeuvelen is natuurlijk heel gezellig maar er moest natuurlijk ook gewerkt worden 
door de deelnemers in de vorm van navigeren en sturen.  Afgesproken was om uiterlijk de 
laatste equipe om 13.30 te laten vertrekken want de rit was 90 km en zo zouden we mooi 
allemaal op Ɵjd op ons eindpunt zijn in Udenhout. De Route liep eigenlijk met een grote boog 
om Tilburg. De natuur is nu op zijn mooist en de verbindingswegen tussen oa Molenschot, 
Chaam, Goirle, Riel, Hilvarenbeek, Moergestel, Oisterwijk, Boxtel en Helvoirt richƟng 
eindpunt waren prachƟg groen. 
Allemaal aangekomen in Udenhout ( gelukkig de route klopte) was het natuurlijk Ɵjd voor 
een drankje met iets lekkers erbij om de dag nog eens na te bespreken. 
 
 
 

           
 
Er hadden zich 20 equipes opgegeven voor deze dag, wat wij James, Giselle, Wies en Eric als 
organisatoren een prachƟg aantal vonden. Helaas moesten op het laatste moment 2 equipes 
zich afmelden vanwege ziekte. Wij denken dat het een geslaagde dag is geweest omdat alle 
ingredienten aanwezig waren zoals: Leuke invulling van de ochtend, een goede lunch, lekker 
weer, een leuke route en een gezellige borrel na. 
 

Top geregeld, inclusief verslag waaraan niets gesleuteld hoefde te 
worden, chapeau dus voor Giselle, Wies, Eric en James! 


