
 

 

Classique en Route Lenterit 2024 

Gereden op 26 mei. 

“Canidassen rit” 
 

Na de vele regenachtige dagen waren de weergoden ons op zondag 26 
mei goed gezind. Stralende zon, en een temperatuur van in de 20 graden. 

15 Equipes verzamelden zich bij Restaurant/Camping Het Goeie Leven, 
Vlagheide 8b in Eerde (Veghel). Een gezellige drukte onder het genot van 
een kopje koffie en iets lekkers van de lokale warme bakker.  

 

 

 

 

 

 

  



Bij het uitreiken van de routeboeken werden er een 3-tal “Errata’s” 
uitgereikt, vanwege de diverse wijzigingen, veroorzaakt door de enorme 
regenmassa’s een dag van te voren. Diverse wegen stonden blank, en de 
“befaamde” onverharde weggetjes konden deze keer, helaas, maar 
nauwelijks worden bereden. 

 

Ook werd er uitgelegd wat Cannidassen eigenlijk zijn. Een aantal Brabantse 
inwoners waren hiervan niet op de hoogte, maar dit waren dan ook meestal 
“stadse lui”!. Canidassen zijn populieren waar klompen van worden 
gemaakt. In het routeboek werd een volledige uitleg hiervan gegeven. 

  



Na de koffie vertrokken we in zuidwestelijke richting door ons 
“Skôn”(prachtig) Brabantse land waarbij we achtereenvolgens een 
uitgestrekt waterwingebied, De Kempen en De Meierij, Het Dommeldal, Het 
Groene Woud en het landgoed reservaat “De Mortelen” zijn gepasseerd. 
Kleine weggetjes door een prachtige natuur waarbij we de onverharde 
bospaden, zoals boven omschreven, in het merendeel links hebben laten 
liggen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



We arriveerden op onze lunchlocatie Hoeve 1827, Oude Grintweg 90, 5688 
MB Oirschot rond 12.30 u., waar we konden genieten van een uitgebreid 
buffet. 

 

 

 

 

 

  



Na de lunch reden we verder in zuidwestelijke richting, met mooie 
vergezichten, doorkijkjes, kronkelweggetjes en alle moois wat Brabant te 
bieden heeft. We doorsneden dan de omgevingen van Landgoed Baest, 
Kuikeindse Heide, Oostelbeerse Heide, Zandoerlese bossen, Gemeente 
Hoogeloon bossen, De Beerze en Beersbroek, passeerden het 
Bedevaartsoord De Heilige Eik ten westen van Oirschot. En niet te vergeten 
de Grafheuvels in Toterfout, Oerle (Oers!), om dan uiteindelijk rond 16.00 u. 
te arriveren op onze finishplaats Herberg De Buitenman, Buitenman 2, 
5094 EJ Lage Mierde.  

 

Ook hier werd onder het genot van een ( of twee !) drankjes met een 
uitgebreide borrelplank nog gezellig nagepraat. Er was zeker genoeg te 
bespreken want ook in deze route waren er nog steeds weggedeeltes 
onberijdbaar vanwege het hoge water. We kunnen ons dan ook wel 
voorstellen dat er hier en daar onderweg zeker nog “enig overleg heeft 
plaatsgevonden“! Kortom, het was een prachtige mooie rit, met veel zon en 
afwisseling. 

 

 

 

 

 

Met grote dank en waardering voor Martien en Angelique (foto vanuit een 
eerdere rit) voor de organisatie van deze Lenterit in 2024 en de 
verslaglegging! 


